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“Rust in de Vrede
van Zijn handen”

Grafreliéf in brons
Kithe Kollwitz
1936



Ik wil heel dicht bij U zijn,

als een kind bij de vader op schoot. Allerzielen 2005 / 2006

Ik wil heel dicht bij U zijn; Vanuit de parochie Onze Lieve Vrouw Maria Geboorte namen wij afscheid van
dat is de plek waar ik hoor.

Til mij op, neem mij in uw armen.

Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. 2 november 2005  Gerard (Sjra) Griens 71 jaar
Til mij op, ik wil U omarmen. 18 januari 2006 Pierre Beunen 93 jaar
Til mij op en laat mij niet meer gaan. 27 mei 2006 Bertha Maessen — Bongaarts 87 jaar

i " 31 mei 2006 Jacques Smeets 87 jaar
frag ml door hot dlepeater. 25 juni 2006 Gerard de Greef 61 jaar
In uw armen ben ik veilig, 1 september 2006 ~ Anna Knarren 85 jaar
wanneer U mij draagt, 1 oktober 2006 Wil Wenmakers 51 jaar
als ik niet verder kan gaan. 14 oktober 2006  Nol Bakkus 90 jaar

Ik mag heel dicht bij U zijn,

als een kind bij de vader op schoot.

Ik mag heel dicht bij U zijn, Hemelse Vader, eeuwige God,

dat ik de plek waar ik hoor. help ons mee te werken aan de komst van ww koninkrijk tot de dag komt en het uur waarop wif
voor U zullen verschijnen. Verenig ons met onze broeders en zusters die wij hebben

Mare Zifmimer toevertrowwd aan ww barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan.



